
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
I
D

L
A

R
E
N

, 
Z

U
I
D

L
A

A
R

D
E
R

M
E
E
R

 

2
0

1
8

 

P
A

R
E
L
T
J
E
S

 V
A

N
 H

E
T
 N

O
O

R
D

E
N

 

Een hele warme vakantie in het Noorden van 
Nederland, van  20 t/m 27 juli, 2018  

      
      
      
 



 

Vrijdag 20juli 

We zijn vandaag niet de enige die weggaan voor een vakantie met Tendens in Arnhem. Voor het kantoor 

staat een partytent waar alle vakantiegangers worden ontvangen. Marga en Kamiel zijn de eerste die 

aankomen en Nel sluit al snel aan. Dik en Nicoline pakken de bus in, met hulp van Ron, de opper-inpakker 

en opruimer van Tendens. We vertekken keurig op tijd, we heben geen files maar wel een paar plaspauzes 

onderweg. Als we aankomen staat Ruud al bij de ingang van het Landalpark 'de Bloemert' op ons te 

wachten. Dat is handig kunnen ze gelijk met ons meerijden naar huis nr.2, deze week ons 'thuis'. 

Jorien, Nel, Nicoline,Dik, Marga, Kamiel, Dolf, Cynthia en Ruud 

zijn erg tevreden over het huis, de slaapkamers zijn snel verdeeld en het uitpakken kan beginnen. Ook Dolf 

, Cynthia en Jorien worden 

keurig bij ons huis afgeleverd. 

We zijn compleet en we hebben 

er zin in! Het eten valt goed in 

de smaak, een slaatje met 

rauwkost, broodje met 

knakworst en kop soep.  

Na het eten maken we de 

eerste van vele 

avondwandelingen. Deze eerste 

avond gaan we met z'n allen,  

we zien geiten en kippen en het 

Zuidlaardermeer. Daarna zitten 

we lekker buiten en bespreken 

samen de komende week: Waar 

willen we naar toe en wat willen 

we eten. Er is heel veel te doen 

in de buurt en we gaan zeker op 

zoek naar de leukste en mooiste 

pareltjes want zo heet onze 

vakantie: ' Pareltjes van het 

Noorden'. 



Zaterdag  21 juli 

Na een nachtje in een vreemd bed maar met veel gezellige mensen… ……..zitten we om 9 uur aan het 

ontbijt. Daar doen we ook weer lekker lang over want het is weer erg gezellig.  Wat dan wel weer scheelt is 

dat we daarna geen koffie meer hoeven te drinken, we hebben al zoveel op!!! De rest van de ochtend zijn 

we allemaal met iets ander bezig. Maar dan vinden we het toch echt tijd om op zoek te gaan naar de 

pareltjes die hier in het noorden moeten zijn.   

We gaan eerst naar Assen want Dolf is zijn pijp vergeten en heeft wel drie pakjes tabak bij zich. Lang leven 

internet want een echte tabakszaak is niet makkelijk te vinden maar in Assen is tabaksspeciaalzaak 

Havanna en daar worden we heel goed geholpen. Dolf is heel tevreden met zijn nieuwe pijp.  

Nu gaan we echt op weg naar Boertange een 

vestingsplaatsje vlakbij de Duitse grens. Dit weekend 

is er het Spectaculem, een tijdreis van de 

Middeleeuwen tot aan de 80-jarige oorlog. 

Handelaren ,ambachtslieden, artiesten  en 

muzikanten,  iedereen in oude kleding en er zijn 

kampementen waar je ziet hoe men vroeger leefde. 

Maar voor het zover is willen we toch echt eerst wat 

drinken en eten. In Onstwedde vinden we het eerste 

PARELTJE!    Een eigenhandig verbouwde oude 

boerderij met daarin een door de eigenaar Geert 

Nieuwenhuis en zijn vrouw  Marja verzamelde oude 

gebruiksvoorwerpen . Om de boerderij een echte 

boerentuin waar we van zelfgemaakte appeltaart en 

heerlijke koffie smullen. Geert heeft hele verhalen en 



vooral Dik smult daarvan,Dik speelt natuurlijk ook nog even op het harmonium wat er ook staat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boertange is na deze heerlijke pauze eindelijk aan de beurt! En dat is dan ook gelijk het tweede PARELTJE 

van deze vakantie. Het is er gezellig druk, het treintje wat je er brengt vanaf de parkeerplaats, stopt voor 

onze neus als Dik net de kaartjes heeft, dat is mazzel. Eenmaal aangekomen kijken we onze ogen uit. Wat is 

er veel te zien!!  

 

 

 

 

 

 

 

We zijn bekaf maar wat zijn we blij dat we hier naar toe zijn gegaan. Net als we weer terug willen staat het 

treintje weer voor onze neus en die brengt ons weer snel naar de parkeerplaats. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Als we in de bus zitten hebben we last van vliegende bananen en na een bezoek aan de Aldi, vliegen de 

ijsjes ons om de oren!!!?? Maar we vinden dat helemaal niet 

erg en we genieten van de mooie tocht naar huis… …..hoewel 

niet iedereen het ziet, er worden ook wat uiltjes geknapt.  

Nicoline gaat snel kokkerellen, Dolf stopt zijn pijp, Marga duikt 

onder de douche en de rest hoor je  niet, want die zitten 

allemaal uit te puffen met een glas limonade. Ook tijdens het 

eten, macaroni met saus en sla, hoor je weer niets, te druk met 

eten! Ook de meloen na afloop bevalt goed. We kunnen nog 

net onze ogen open houden voor een kopje koffie en de echte 

doorzetters doen nog even rondje kippenhok . 

 

maar dan is het na een ½ uur ook stil in huis… ………wacht eens 

even…. ….hoor ik daar zelfs al gesnurk…. ….ja zeker, zo wel 

boven bij de dames als beneden bij de heren.  

 



Zondag 22 juli  

Vandaag staat Emmen op het programma. Daar is een straattheater festival, het begint pas ‘s middags dus 

we kunnen lekker rustig aan doen. Kamiel  begint zijn dag vol verbazing, hij heeft de hele nacht 

doorgeslapen en is pas om 8.30 uur wakker geworden. Voor iemand die nooit later dan 7.00 uur wakker is, 

is dat wel heel bijzonder. Lekker ontbijten met een gekookt eitje en weer erg gezellige mensen. De geiten 

moeten worden gevoerd door Nel, ze vindt ze erg lief en ze kijkt ook even bij de receptie of ze kaartjes 

verkopen. Gelukkig is dat zo, dus in twee etappes worden er flink wat kaarten met postzegels gekocht en 

daarna natuurlijk geschreven, je kan er maar druk mee zijn! 

 Voordat we vertrekken is er nog een tosti met fruit toe. De wilde perziken zijn  erg lekker. 

 We geven de ansichtkaarten af bij de receptie en dan karren we naar Emmen. We rijden het 

parkeerterrein op en hebben geluk, er rijdt net een auto weg, Dik schuift de bus er zo in. 

 In Emmen is het erg druk, dus het is een beetje zoeken naar plekjes om wat te kunnen zien van alle acts 

die worden opgevoerd. We nemen ook natuurlijk een terrasje, volgens Kamiel is de koffie erg lekker dus hij 

neemt nóg een tweede.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

We hebben er wel trek van gekregen en dat komt goed uit, we gaan uiteten. We hebben een restaurant op 

het oog in Noordlaren, we zijn er al een paar keer langs gereden :”de Lanteern” . Gelukkig zijn we van harte 

welkom.We nemen allemaal het dagmenu: Mosterdsoep, varkensmedaillons, friet, gebakken aardappeltjes 

ensalade en toe een lekker toetje met van alles en nog wat. Vroeg gegeten dus  een wat langere avond.  

 



Tijd voor een drankje na de koffie met een zakje chips en zelfs tijd voor een spelletje rummikub en 

puzzelen of lekker muziek luisteren. Één voor één verdwijnt iedereen naar bed, lekker uitrusten.       

Morgen uitslapen, winkelen en hunnebedden zoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 23 juli  

Om 10.00 uur ontbijten,de bedoeling was met een warm broodje maar helaas wordt het  een zwart 

broodje, morgen een herkansing!! Vandaag staat op de planning om eerst een rondje hunebedden te doen 

want je kan niet in Drenthe zijn geweest zonder een hunnebed te hebben gezien. Het loopt een beetje 

anders, er is na het ontbijt een dringende behoefte om de geitjes eten te hebben, Jorien moet even 

verhuizen, we hebben een kamer over en ze heeft al twee nachten slecht geslapen, komt niet door Cynthia 

hoor, die is 's nachts heel lief. Kortom het is alweer tijd voor de lunch dus maken we tosti’s en met dat in 

onze magen kunnen we de winkels in Zuidlaren wel aan. 

 Er is genoeg te koop. Bij de drogist doen we goede zaken, met korting kopen Jorien en Cynthia een lekker 

geurtje voor hun moeders en Marga heeft dringend nagellak remover nodig. Dik koopt slippers en Kamiel 

vindt daar een leuk hoedje. Nog meer kaarten voor Nel, ze kan er geen genoeg vankrijgen.  Dolf koopt bij 

de Hema nagellak en lippenstift voor Sandra en Kamiel vindt een hele handige portomonnee en Jorien een 

erg leuk bloesje. Voor Marga een schort bij de Blokker kan ze  eindelijk degene die ze thuis heeft wassen en 

een nieuw opstapje voor de bus, want de vorige is door de bus overreden, daar kon die niet tegen…... 

 

Jorien trakteert op ijs of iets anders en dat laten we ons goed smaken. Dankjewel, Jorien!! 

 Na een bliksembezoek aan de Jumbo gaan we dan eindelijk op hunebedden -jacht. Er zijn er een heleboel 

in de buurt en we vinden heel snel de mooiste, D3 en D4, ze liggen langs een mooi oud boerderijtje.  



 

 

 

Thuis worden de aardappelen door Cynthia en Nel geschild en ook de worteltjes staan al snel op het vuur, 

samen met de kipschnitzels,de appelmoes , de  doperwtjes, de sla, is het weer een feestmaal, ook het volle 

bord van Dolf komt helemaal leeg. Na het eten maakt Nicoline alvast de bami voor morgenavond,dat 

vinden de brandmelders niet leuk, wat een herrie, maar Dik is lang en trekt ze snel van het plafond. Na de 

wandeling door de wandelclub,nog een drankje en dan op tijd naar bed . Morgen vroeg dag want we 

moeten helemaal naar het noorden, naar Leens en naar Pieterburen .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 24 juli 

Het wordt een warme dag, dat kan je nu al voelen. Na het ontbijt, met deze keer lekkere, niet verbrande 

afbakcroissants, zitten we om 9 uur in de bus. We zijn de eerste bij de DoeZoo in Leens. Een leuk, 

kleinschalig dierenparkje waar veel Nederlandse dieren wonen maar ook exoten zoals papegaaien, 

dwergaapjes, boa’s en zelfs een vogelspin.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Het leukste is natuurlijk de meneer die van alles verteld ,laat voelen en laat zien met als hoogtepunt een 

boa om je nek… ..dapper hoor. 

In het restaurant krijgen we van Cynthia een rondje koffie, wat hebben we een rijke dames in de groep. 

Dankjewel, Cynthia!!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vertrekken na de nodige inkopen naar Pieterburen maar picknicken eerst even onderweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de zeehonden -creche is het warm, vooral buiten. We nemen kennis van alles door filmpjes en praatjes. 

Dolf en Nicoline wagen zich zelfs even in de Haaientent maar hebben dat al snel gezien. We wachten nog 

even op het voederen van de zeehonden, lekkere haring, maar daar zien we niet zoveel van en het is erg 

warm, gelukkig zijn er paraplu’s daar Kan je zelfs een lekker tukje onder doen! In de shop kopen we nog 

wat…. …….is dat geld nou nog niet op?  Nee, ik betaal met mijn pasje, weer zo’n rijke vrouw.  

 

 

 



 



Dik weet in de buurt nog een oud kerkje, in Eenrum, hij kent de organist. En ja hoor, als we er aan komen is 

de deur open en horen we orgelklanken. Een mooi, oud kerkje en heerlijk koel en er is ook nog een w. c.  

 



Na wat vliegende appels en bananen keren we terug naar huis waar de bami al bijna klaar is. Vanavond ook 

weer tijd voor een avondwandeling en een drankje met een toastje, ja zo kom je nooit in bed… … 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 25 juli  

Vandaag weer heel veel leuke dingen te doen. Ontbijten met een gebakken eitje, een rondvaart over het 

Zuidlaardermeer ,naar het molenmuseum en zwemmen! Wat hebben wij het druk met vakantie vieren.  

Voor het ontbijt halen Nel en Jorien een nieuwe spatel en een garde bij de receptie, daar Is Nicoline heel 

blij mee. We lopen we naar de haven van de Bloemert , de boot al vaart om 10.30 weg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 



schipper vertelt veel over het meer en zijn dochter serveert de drankjes .Vandaag vindt Kamiel het tijd voor 

een rondje, dankjewel Kamiel!! Het is heerlijk op het water, we genieten er allemaal enorm van, we 

kunnen wel stellen dat dit wel weer een ‘PARELTJE ‘ is.  

 

Thuis lunchen we lekker binnen daar is het nu koeler dan buiten, zeker ook omdat we twee ventilatoren in 

de huiskamer hebben staan. Om 14.00 uur vertrekken we naar Zuidlaren, doen even boodschappen bij de 

Jumbo (het wc papier is op, volgens Dik eten ze het… .)met de handige kar van Jorien en rijden dan naar 

Molen de Wachter. Daar is heel veel te zien en er wordt ook veel bij verteld door de vrijwilligers die daar 

werken.  

 

 

 



Dolf loopt samen met Nicoline helemaal  naar boven, van daaruit hebben ze een mooi uitzicht over 

Zuidlaren. De film over de bijen is ook erg interessant en Kamiel en Ruud kunnen met de traplift ook naar 

de eerst etage, handig hoor, dat willen ze thuis ook wel. Ook de klompenmaker komt ons een vertellen hoe 

hier, machinaal, klompen worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 



Als we bijna alles gezien hebben rijden we naar het meer want Nel en Nicoline willen nu eindelijk wel eens 

zwemmen.  

Het is even spannend hoe ze erin kunnen komen, 

ze hadden gerekend op een strandje maar vanaf 

de steiger lukt het toch en het water is heerlijk. 

De anderen kijken  toe met hun spekkies en een 

flesje water. We hadden gehoopt op een terrasje 

maar dat is er niet meer, of nooit geweest, we 

weten het niet zo goed. Als de twee zwemmers 

zijn opgedroogd gaan we snel naar huis want je 

krijgt wel trek van al dat kijken.  

 

 

 

 

 

 

Vanavond staat er fish and chips op het 

menu. Om  het een  beetje Nederlands te 

maken eten wij er sperziebonen en sla bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het eten even uitbuiken, dan koffie en nog 

een laatste drankje met een nootje of een zakje 

chips.  Ja, alsof we vandaag nog niets hebben 

gegeten… .De mannen liggen vandaag weer als 

eerste in bed, De dames houden het weer het 

langste vol.  

 

 



Donderdag 26 juli 

Vandaag de warmste dag van onze vakantie, we doen het vandaag rustig aan en beginnen met een laat 

uitslaap-ontbijt. Dus Nicoline heeft wel even tijd om brinta-pannenkoeken te bakken, weleens gehad?? 

Echt heel lekker.  Na het ontbijt , tijd voor jezelf. Kamiel blaast het badje op en Nicoline vult het met water, 

heerlijk verfrissend voor de voeten.  

 

Om 13.00 uur lopen we naar het restaurant op het terrein en zitten heerlijk in de schaduw aan het water te 

genieten van een drankje met wat lekkers daarbij. Keus genoeg, cheesecake, appeltaart of wafel met 

warme kersen...........daar trakteren Nel en Marga op want Nel zegt, het geld moet op!! Dankjewel Nel en 

Marga, het was heerlijk!! Dolf gaat natuurlijk voor twee boterhammen met pindakaas, gelukkig zijn we nog 

vlakbij huis, dus die haalt Nicoline uit onze eigen keuken. We vertrekken naar Veendam, daar is een kijk en 

doemuseum. We worden daar zeer vriendelijk ontvangen, krijgen een korte maar duidelijke instructie en 

besluiten om eerst maar eens de tweehonderd reproducties van de allermooiste schilderijen van de wereld 

te gaan bekijken.  



 

We moet boven beginnen, er is zelfs een lift, die we zelf mogen  bedienen.  

We herkennen veel schilderijen, sommige zijn zelfs groter dan in werkelijkheid en er is ook hier weer een 

PARELTJE: 

 

 

 Het meisje 

met de Parel 

van 

Vermeer.  

 

 

 

 

 



Er is nog veel meer te doen: een grote lego-afdeling en je kan paardrijden en op een skippybal.Proberen!! 

 



 We pauzeren even beneden met boterhammen, limonade en een natte doek voor onze verhitte gezichten. 



Dan is het tijd om iets te doen:  Cynthia en Dolf laten zich inspireren door Mondriaan, Nel schildert even de 

Mona Lisa en Ruud maakt een modern schilderij.  



We zijn op tijd weer thuis om ons op te frissen want vanavond gaan we naar de pizzeria in Zuidlaren daar 

hebben we vanmorgen een mooie tafel gereserveerd.  Nicoline maakt nog even de vakantieherinneringen, 

gewoon waar iedereen bij is, de tekst hebben we tenslotte samen gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De pizza's zijn groot en lekker en het ijsje toe is speciaal voor ons gemaakt, maar natuurlijk is een 

cappucino of kopje koffie ook lekker. 

 

 

Thuis gekomen nog even tijd voor een drankje en een babbeltje en dan maar naar bed, een hele warme 

nacht tegemoet. Vooral boven is het erg heet maar de dames slaan zich er door en mopperen niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 27 juli 

Wat is er  toch altijd weer veel om op te ruimen op zo'n vertrekdag maar eerst ontbijten we samen en 

deelt Nicoline de vakantieherinneringen uit. De tekst leest ze nog een keer voor en in het hoesje zit een 

folder van bijna alles wat we gedaan hebben, het is een dik pakket geworden. Om 8.45 staan de eerste 

ophalers al op de stoep,  Ruud is de eerste die ons verlaat.  

Ook de taxi van Dolf is keurig op tijd. 

Als laatste worden Jorien en Cynthia opgehaald.  

Nel haalt nog even een stofzuiger door de benedenverdieping,wat 

een kei, in deze warmte, knap hoor!  

Een laatse drankje voor Kamiel, Nel, 

Marga, Dik en Nicoline en dan vertrekken 

we naar Veenendaal.  

Daar staan de ophalers van Nel en Kamiel ook al gereed 

dus we kunnen weer snel verder naar Arnhem waar de 

ophaler van Marga ook al gearriveerd is. Dik en Nicoline 

halen samen snel de bus leeg, want de bus moet gelijk 

weerv erder voor de volgende reis. Dan kunen zij ook naar 

huis. 

Lieve Vakantievrienden 

Wat hadden we een fijne en warme 

vakantie.  

Wat waren jullie gezellig en behulpzaam, 

lief voor elkaar  

en altijd weer zin in eten en een gezellig 

uitje.  

Bedankt en tot ziens!! 

Dik en Nicoline 


